3 dingen
die ik ontdekte
over een
onverwachte
ontmoeting

(In de bieb)




I 1 ze hebben
vele vormen




niet alleen een gesprek
maar ook oogcontact, een vriendelijke knik,
een vrolijke zwaal, samen een spelletje spelen,
een Irritatie delen of misschien zelfs wel samen
In stilte aan een tafel zitten lezen kan een

ontmoeting zijn.

een moment dat je je gezien
voelde door de ander, een
moment(je) van verbinding.




| 2 we willen wel
maar durven
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niemand zegt geen contact te
willen met onbekenden

ledereen die ik tot nu toe heb gesproken geeft
aan dat ze positief staan tegenover contact met

onbekenden

maar ‘ik zoek het niet persé actief
op, het moet er zo van komen’

er zijn uitzonderingen, maar eigenlijk elke keer
geven mensen aan dat er een gedeelde externe

factor moet zijn om tot een gesprek te kom



3 het maakt
je bl




een glimlach
als mensen vertellen over een ontmoeting die
ze gehad hebben met een onbekende volgt er
eigenlijk altijd een glimlach en twinkeloogjes.
In de vertelling klinkt ook altijd enige trots

dat ze zich toen openstelde en het besef dat
contact met onbekenden inderdaad wel heel

waardevol kan zijn.



meer weten?
Kom naar programmeren
In de bieb of neem

contact op
bastiaaninjehemd.nl
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