3 dingen

die ik ontdekte
over een
onverwachte

ontmoeting
(in de bieb)



I 1 de kracht van
woorden




Hoe werkt dat eigenlijk, kunnen
woorden onder je huid kruipen?
En wat gebeurt er met je als die
woorden zich daar nestelen, zich
vastzetten en jij ze blijft horen?



| 2 de bibliotheek
Is een plek
waar je gezellig
alleen kunt zjjn




Buiten is er hectiek, het moeten en
de gejaagdheid. Hier binnen is er
rust, niets moeten, een momentje
voor jezelf.



3 verbinding
maken zonder
taal

Rt

\l/

v,




Het is belangrijk om te ervaren
dat er veel meer mensen zijn die
genuanceerd denken dan dat er
zwart-wit denkers zijn.



meer weten?

Kom naar programmeren
In de bieb of neem
contact op
kunstconstructie.nl
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